
 

© 2026 Benaja Logos

Een reis door de Bijbel



Persoonlijk nawoord 
Een reis die begon met een geopend hart 

Het is 13 januari 2026, de dag waarop ik dit boek, Een reis door de Bijbel, afrond. Het boek 
ontstond niet uit jarenlange voorbereiding, maar uit één keuze: mijn hart openen voor de Heer. 

Die keuze begon in juni 2025 op Bonaire, na een indringend gesprek met de voorganger van 
Prayer & Intercession Church - Bonaire, Ella Rosa Pikeri. Haar uitnodiging om mijn hart te openen 
werd het beginpunt van een nieuwe manier van kijken. 

Ik begon de Bijbel niet langer te zien als een verzameling oude teksten, maar als een handboek 
voor een gezond en evenwichtig leven — een structuur die wijsheid, richting en orde geeft. 

In de weken daarna zag ik hoe samenhangend de Bijbel werkelijk is. Niet als een opgelegd 
systeem vanuit religie, maar als een ordening waarin tijd, energie, ruimte en materie hun plaats 
vinden; waarin liefde en verantwoordelijkheid elkaar versterken; waarin geestelijke en lichamelijke 
gezondheid samenkomen. 

In de periode die volgde besloot ik een manifest over deze nieuwe inzichten te schrijven. De 
inhoud kreeg snel vorm en ik zocht naar een manier om de Bijbel toegankelijker te maken. 

Wat begon als een idee voor een eenvoudige bijlage groeide uit tot dit boek. De lijn werd helder, 
de structuur vanzelfsprekend en de rode draad onmiskenbaar. 

Het eindresultaat is geen boek geworden voor een diepgaande studie van de Bijbel, maar een 
uitnodiging om de inhoud ervan in de oorspronkelijke vorm te ontdekken. 

In dit proces was de steun van voorganger onmisbaar. Haar vijftig jaar kennis, ervaring en 
geestelijke wijsheid vormden een stille maar sterke ruggengraat achter de keuzes, inzichten en 
stappen die ik mocht zetten. Zonder die begeleiding had dit boek nooit de helderheid en zuiverheid 
gekregen die het nu draagt. 

Daarnaast ben ik me ervan bewust dat ik dit boek nooit had kunnen schrijven zonder de 
aanwezigheid van de Heilige Geest. Dit boek is dan ook geen werk uit mijn hand, maar een vrucht 
van Gods leiding. 

Geen resultaat van inspanning, 
maar van openheid van het hart. 

Alles wat in dit boek staat, 
is geschreven uit overgave 
en gehoorzaamheid aan 
wat ik heb mogen ontvangen. 

Dank U God, Dank U Jezus Christus, Dank U Heilige Geest. 
Uw nederige dienaar: Ben. 
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